Gevraagd aan ....

Even kort voorstellen

Ik ben Hafez Ismaili M’hamdi. Ik ben ethicus en onderzoeker en houd me vooral bezig met ethische
vragen die spelen rondom het begin van het leven. Tevens ben ik raadslid bij de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving waar ik bijdraag aan het adviseren over hoe we ervoor kunnen
zorgen dat iedereen in Nederland de kans krijgt op een goed en gezond leven. Ik ben ook opgeleid als
jazzgitarist en heb lang mijn brood verdiend door optredens te doen.

Wie of wat heeft u geinspireerd om ethicus te worden en waarom? En wie is/was Uw ultieme
rolmodel?

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de grote vragen in de filosofie. Tijdens mijn filosofiestudie
kwam ik er echter achter dat ik de analytische vaardigheden die ons werden aangeboden wilde
inzetten om praktische problemen in de samenleving aan te pakken. Goed denken om goed te
kunnen doen. Amartya Sen, een econoom en filosoof, is voor mij een lichtend voorbeeld van hoe je
het academisch denken kunt inzetten om problemen zoals armoede en ongelijkheid het hoofd te
bieden.

Waar bent u trots op in uw werk en/of privé?

Ik ben wel trots op het feit dat ik bij het kiezen om aan het conservatorium te studeren en daarna om
filosofie te studeren ik mij heb laten sturen door passie en niet door strategische overwegingen zoals
toekomstperspectief en inkomen. En zelfs met de verdwaalde filosofische musicus is het goed
gekomen.

Wat zou u anderen/ studenten/vrouwelijke artsen willen meegeven?

Ontdek de diversiteit in jezelf.

Hoe denkt U dat de gezondheidszorg diverser en inclusiever kan?
Allereerst, door resoluut op te treden tegen racisme en discriminatie. Het komt nog veelvuldig voor
in de zorg en dat kan toch echt niet meer in onze tijd. Verder, door diversiteit op sleutelposities te
bevorderen. En te accepteren dat als je ‘andere’ personen aanneemt op deze posities er ‘andere’
besluiten worden genomen. Kortom, accepteren en omarmen dat de zorg ook op andere manieren
verleend en bestierd kan worden.

Wat betekent/is de meerwaarde van diversiteit voor u?

Dat de groep van personen om wie wij ons bekommeren, die we niet door het ijs laten zakken en die
we een steuntje in de rug geven, zo groot mogelijk wordt gemaakt.

Wat kan de VNVA in deze huidige tijd betekenen voor vrouwelijke artsen?

Door ervaringen met elkaar te delen; goed en slecht. Door een netwerk van bondgenoten te vormen
die jij om advies kan vragen en waar jij om advies gevraagd kan worden.



